
De heer

Koenraad D’Helft
Ridder in de Kroonorde

Geboren te Heist-op-den-Berg op 14 juli 1962 en omringd door zijn familie
zachtjes van ons heengegaan in het wzc Millegem te Ranst op 19 februari 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne waarop u vriendelijk bent uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 24 februari 2024 om 9.30 uur in aula ‘Karel’ van uitvaartcentrum De Ryck, 

Werftsesteenweg 6 in Heist-op-den-Berg (ingang en parking achteraan).

De begraving van de asurne gebeurt in intieme kring in het urnenveld op de begraafplaats Heist-Centrum.

Er is gelegenheid om Koen te groeten in het funerarium De Ryck, Werftsesteenweg 6 te Heist-op-den-Berg
op donderdag 22 februari 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden U:

Mathias D’Helft en Leen Moris
Thomas D’Helft                  zijn kinderen

Veerle D’Helft en Luc Van den Steen
 Alizée
Johan D’Helft
 Maarten
Nele D’Helft
 Joachim           zijn zussen, broer, nicht en neven

Alizée en Mille           zijn petekinderen

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten van de families D’Helft en Caluwaert delen mee in het verdriet.

Met dank aan nonkel Frans en tante Bieke, zijn poetsvrouw Christiane
en het verzorgend personeel van het wzc Millegem voor de goede zorgen.

Rouwadres: Familie Koenraad D’Helft, p/a Uitvaartverzorging De Ryck,
                  Werftsesteenweg 6, 2220 Heist-op-den Berg.

Ego zegt: “Zodra alles op zijn plaats valt, zal ik rust vinden”
Ziel zegt: “Vind rust en alles zal op zijn plaats vallen”


